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Frontstad Arnhem 1944-1945 

Arnhem, november 1944.  

‘Dit is oorlogsgebied’, stamelt iemand in de 

goederenwagon. Na een lange, slapeloze 

nachtrit staat de trein eindelijk stil. Nu zien 

de mannen met eigen ogen de verwoesting 

bij het station. Van september 1944 tot hun 

bevrijding in april 1945 werken zeker 10.000 

Nederlandse dwangarbeiders in frontstad 

Arnhem.  

Terug naar september 1944. Terwijl de Slag 

om Arnhem nog gaande is, sommeert de Duitse bezetter de bevolking om te vertrekken. Operatie 

Market Garden is al deels mislukt en de Rijn in Gelderland wordt het nieuwe front tussen de Duitsers 

en de geallieerden. Vervolgens ligt Arnhem maandenlang in een 40 kilometer brede verboden zone. 

Dit militaire spergebied is een post-apocalyptische wereld waarin niets meer normaal functioneert.  

De tewerkgestelden zijn opgepakt bij razzia’s in plaatsen als Utrecht, Amersfoort, Naarden, Bussum, 

Zeist en Rotterdam. Ook geëvacueerde Arnhemmers worden nu weer naar hun stad teruggebracht. 

Hier moeten zij voor de bezetter een verdedigingslinie aanleggen: de Panther-Stellung.  

De Duitsers brengen hun dwangarbeiders onder in tientallen verblijfskampen. Arnhem telt er 

minimaal twintig. De mannen bivakkeren in barakken, scholen en andere grote gebouwen. Ze 

verblijven onder meer in het Diaconessenhuis, Vreedenhoff, de barakken bij Golflinks, School III en 

de Gemeentelijke HBS. Veel onderkomens zijn ongeschikt en de NSDAP runt deze kampen volgens 

militair regime. Hoe ervaren de tewerkgestelden hun leefsituatie? Krijgen ze genoeg te eten? Is er 

verwarming in de ijskoude winter die volgt?  

In het leegstaande Arnhem heerst een absurde mix van strenge orde en volslagen wetteloosheid, 

terwijl de verwoesting door de aanhoudende beschietingen almaar groter wordt. Hoe houden de 

dwangarbeiders zich hier staande? De Nederlanders zouden een rol hebben gespeeld bij de 

grootschalige plundering van de stad. Wat is daarvan waar? En hoe is hun relatie met de Duitsers, 

van wie de meesten even onvrijwillig in Arnhem zijn? Duidelijk is dit: kameraadschap en zelfredzaam-

heid zijn in dit gevaarlijke spergebied van levensbelang. 

 

Karin van Veen schetst de dagelijkse realiteit in de Arnhemse kampen op basis van ooggetuigen-

verslagen, archief- en literatuuronderzoek. Zij laat de betrokkenen persoonlijk aan het woord. Haar 

publicatie verheldert wat de dwangarbeiders in dit oorlogsgebied hebben meegemaakt. Voor 

Arnhemmers beschrijft zij wat er is gebeurd nadat hun stad in september 1944 tot verboden gebied 

werd verklaard en vrijwel onbeheerd achterbleef. 

Sinds 2020 onderzoekt Van Veen de vrijwel onbekende gebeurtenissen in het voormalige spergebied 

van de Duitse grens tot Rhenen langs de Rijn.  

 

Prijs € 26,50 exclusief verzendkosten. In Oosterbeek afhalen kan ook. 

Bestel bij Graven in de vuurlinie, https://gridvl.org/boek-bestellen/  

https://gridvl.org/boek-bestellen/

